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23ste jaargang No.10  Vrijdag 17 mei 2024 

 
 

Meditatie 
 

 
 

‘De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap 
en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, 

door de kracht van de Heilige Geest.’ (Rom. 15:13) 
 
Als je lekker in je vel zit, is het vaak niet zo moeilijk om hoopvol 
te zijn. Maar, bij tegenslag kan het behoorlijk lastig zijn. Ja, je 
probeert voor de mensen om je heen wel positief te blijven, 
maar toch… 

Nu klinkt er in de wereld regelmatig wanhoop.  
De blijde hoop dat Jezus Koning is, spreekt velen niet aan. 
Angstberichten slaan op de één of andere manier wel aan bij 
mensen. Nieuwsberichten zijn regelmatig negatief. Ook in de 
politiek lijkt angst wel eens te scoren: ‘Als je niet op mijn partij 
stemt, dan gaat het helemaal de verkeerde kant op’.  
Soms lijken doemscenario’s meer indruk te maken dan een 
opbouwend, hoopvol plan. 
 Hoe blijf je hoopvol als christen?  
Paulus, de schrijver van de Bijbeltekst hierboven, had vanwege 
zijn geloof in de gevangenis gezeten. Meerdere malen was hij 
met de dood bedreigd. Toch leert juist hij ons hoe we hoop 
kunnen houden. Dat doet Paulus op een eerlijke manier.  
Hij heeft in zijn brief al gesproken over zonde, kwaad en dood. 
Ja, je weet wel als christen dat het hier geen paradijs is. 
Maar, Paulus had de opgestane Christus gezien. Jezus’ 
nabijheid betekent alles, is je houvast (zie Rom. 8:39). 
 Hoop betekent dus niet dat het leven opeens een 
sprookje is. Hoop betekent dat midden in dit leven Christus je 
nabij is. Dat heeft ook alles met Pinksteren te maken. Soms 
vragen mensen zich af wat de Heilige Geest doet. Onze tekst 
wijst ons heel eenvoudig op één aspect: Hij geeft ons kracht 
om te hopen.  
Hopen doe je dus niet op eigen kracht.  
Je voelt je inderdaad niet altijd vrolijk en positief.  
Je omstandigheden zijn niet altijd goed.  
Toch is het hoopvol dat je ook dan mag weten dat er een 
Herder is die je voorgaat. ‘Waar haalde ik de kracht vandaan?’, 
denk je misschien.  
Dat is hoe God werkt: Hij laat je zien dat je niet alleen bent, 
maar dat Christus erbij is.  
Zijn Koninkrijk komt. 
 

ds. Jos Hoogstede 
 
 

 

Leesrooster 
 

 
Za. 18 mei Psalm 104:24-35 
 
Zo. 19 mei Handelingen 2:1-13  1e Pinksterdag 
Ma. 20 mei Handelingen 2:14-24  2e Pinksterdag 
Di. 21 mei Handelingen 2:25-36 
Wo. 22 mei Handelingen 2:37-47 
Do. 23 mei Deuteronomium 4:41–5:5a 
Vr. 24 mei Deuteronomium 5:5b-21 
Za. 25 mei Deuteronomium 5:22-33 
 
Zo. 26 mei Deuteronomium 6:1-9 
Ma. 27 mei Deuteronomium 6:10-25 
Di. 28 mei Handelingen 3:1-10 
Wo. 29 mei Handelingen 3:11-26 
Do. 30 mei Handelingen 4:1-12 
Vr. 31 mei Handelingen 4:13-22 
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Zondag 19 mei 1e Pinksterdag 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. J.F. Hoogstede, afscheid en 

 bevestiging ambtsdragers 

Organist: Wim de Just 
Ouderling van dienst: Dhr. R. Stobbelaar 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames/-heer: Dhr. J. Vosjan  
 Mw. M. Vosjan  
 Mw. D. Willems 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. H. Dorgelo 

Organist: Klaasje Hemstede 
Ouderling van dienst: Mw. M. Hierink 
Kinderneven-/Tienerdienst: Alle groepen 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. H. Dorgelo 

Organist: Wim de Just 
Ouderling van dienst: Dhr. A. Veurink 
Gastdame/-heer: Dhr. J. Companje  
 Mw. M. Hekman 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen 

Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. H. van Dijk 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. en mw. Meulenkamp 
 
 
Witharen 
10.00 uur: Ds. mw. S. van Kooten 

Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Mw. H. van Beesten 
 
 
 
 

Weeksluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 24 mei 18.30 uur: Dhr. A. Martens 

 
Nijenhaghen 
Vrijdag 24 mei 19.30 uur: Dhr. A. Martens 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zondag 26 mei 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. H. Dorgelo 

 M.m.v. Joyful Sound, Kampen 

Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Dhr. A. Veurink 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heren: Mw. J. Dankelman  
 Dhr. W. ten Kate  
 Dhr. A. van der Vegte 
Afgevaardigde Gk: Mw. M. Hogenkamp-Kroese 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. J.F. Hoogstede 

Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Mw. J. van Beesten 
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. J.F. Hoogstede 

Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Dhr. M. Dunnewind 
Gastdame/-heer: Mw. A. Bolks  
 Dhr. A. Schuurman 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Mw. G. Mateman 

Organist: Freddy Bruins 
Ouderling van dienst: Mw. L. Zwiers 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Mw. H. Wermink-Lamberink 
 Dhr. R. Robijn 
 
Witharen 
10.00 uur: Noaberdienst 

 Thema: Après Pinkster Passion 

Ouderling van dienst: Dhr. H. Petter 
 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
‘t Vlierhuis 
Maandag 27 mei 10.30 uur: Dhr. J. Wieske 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 31 mei 18.30 uur: Mw. G. Mateman 

 
Nijenhaghen 
Vrijdag 31 mei 19.30 uur: Mw. G. Mateman 

 
 
 

Kerkdiensten 
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Bij de diensten 
 

 
19 mei Collecte voor Open Doors 

Zij zet zich in voor vervolgde christenen. 
Het mooie bij deze collecte is dat iemand het aanbod heeft 
gedaan de opbrengst van de collecte te verdubbelen! 
Wat Open Doors precies doet is te lezen in het onderstaande 
stukje. Wilt u meer weten, dan kunt u het vinden op hun 
website: opendoors.nl 
Vervolgd worden omdat je christen bent? Het is voor ruim 365 
miljoen christenen in de wereld realiteit. Op zondag naar de 
kerk kunnen is voor hen niet vanzelfsprekend. Samenkomen 
met andere christenen voor Bijbelstudie of in de boekwinkel 
een Bijbel kopen evenmin.  
Er zijn christenen die gevangen zitten, worden gemarteld of 
door hun familie verbannen zijn om hun geloof in Jezus 
Christus. Het aantal van 365 miljoen vervolgde christenen is 
een duizelingwekkend groot getal. Het betekent dat wereldwijd 
één op de zeven christenen te maken heeft met vervolging. 
Open Doors steunt vervolgde christenen wereldwijd in meer 
dan 50 landen. Dit doen wij door Bijbels en christelijke boeken 
te verspreiden, trainingen aan te bieden en praktische hulp te 
geven.  
Van harte aanbevolen! 

De ZWO-commissie 
 
20 mei Sing-in Hervormde kerk  

Op 2e Pinksterdag is er om 09.30 uur een Sing-in met Leonie en 
Henk. Het thema is: De kracht van de Heilige Geest. 
Er is een tekentafel voor de kinderen aanwezig in de dienst. 
 

Hervormde gemeente 
 
26 mei Vinkenbuurt 

Dan is er koffiedrinken na de dienst bij de kerk in Vinkenbuurt. 
De gemeenteleden kunnen dan Jan Wildeboer de hand 
schudden na zijn afscheid als diaken. Het afscheid was officieel 
in Ommen op zondag 19 mei. 
Tevens kunnen zij Gerard Runhart de hand schudden om hem 
welkom te heten als nieuwe diaken. 
Voorganger in deze dienst is ds. J. Hoogstede. 
 
Collecten 
19 mei 

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie ZWO en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
26 mei 

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
Zondagskind 
Ommen 

19 mei:  Marith Hekman 
26 mei:  Rik Stobbelaar 
 
Kinderoppas 
Ommen 

19 mei:  Jennie Dankelman 
  Sandra Hulsman 
26 mei:  Doriene Boezelman 
  Marjon Drost 
 
Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw 
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk. 
 
Vinkenbuurt 

Kinderoppas in overleg met Wilma Pasman  
 

Gereformeerde kerk 
 
Collecten 
19 mei 

Ommen 

1ste Collecte: Diaconie 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 

1ste Collecte: Diaconie  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
26 mei 

Ommen 

1ste Collecte: Diaconie  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 

1ste Collecte: Diaconie  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
Kinderoppas 
Ommen 

19 mei:  Nelleke Heijink 
  Ellen Horsman 
26 mei:  Marijke van Harten 
  Monique Welink 
 
Witharen 

26 mei:  Jeannet Kelder 
 
 
 

Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Mw. G. Roke-Veldman 
Dhr. J.G. Schottert 
Mw. L.J. Wolfert-Bokhorst 
Dhr. H. Stoeten 
Mw. H. v. d. Linde-Olthof 
Mw. A. Nolles-van Triest 
Dhr. J. Prins 
Mw. A. te Velde-ten Hartog 
Dhr. J. van der Boon 
Dhr. F. Bouwers 
Mw. H. Albers-Feenstra 
Mw. A. Luiten-Dijkstra 
Dhr. J. Wapenaar 
Dhr. H.J. Otten 
Mw. W.J. Pasman 
Mw. G. Schuttert-Paarhuis 
Mw. H.A. Slotman-van Elburg 
Mw. W.M. Huising-Postma 
Dhr. H. de Lange 
Mw. G. de Roos-Postma 
 
We wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend 
nieuw levensjaar toe. 
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Noord-West 
 

 
Predikant: Ds. H. Dorgelo 

  dsdorgelo@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: maandag vrije dag 
 
Coördinator: Mw. W. Ekkelkamp-Koopman 

  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Meeleven 
Op 22 mei mogen Louis en Hendrika Schipper gedenken en 
vieren dat ze 50 jaar getrouwd zijn. Wij wensen hen een hele 
mooie en goede dag toe en nog vele gezegende jaren samen. 
 

Handdruk of handoplegging? 
De bevestiging van Jos Hoogstede werd door mij bekrachtigd 
met een handdruk en niet door (knielen en) handoplegging. 
Veel gemeenteleden vroegen mij naar het hoe en waarom? 
Hieronder wat ons dienstboek hierover zegt. 
‘De ambtsdragers die hun dienst hervatten, zijn bij hun 
bevestiging in het ambt eens en voorgoed gevraagd naar 
datgene wat bij het ambt als zodanig hoort: trouw aan de 
Schrift, plicht tot geheimhouding en bereidheid de taak te 
vervullen overeenkomstig de orde van de kerk. Nu zij hun 
dienst voortzetten of hervatten, worden zij herinnerd aan de 
gelofte die zij toen gedaan hebben en wordt hun gevraagd naar 
hun persoonlijke motivering en inzet voor de nieuwe 
ambtstermijn. Het antwoord wordt gevolgd door een bede om 
Gods hulp. Een zegenwens, bekrachtigd door een handdruk, 
besluit dit onderdeel (de handoplegging blijft achterwege).’ 
Een predikant is een ambtsdrager en voor hem/haar gelden 
dezelfde regels. Bij mijn bevestiging in Ommen heb ik wel 
geknield en volgde er een handoplegging. Dit was echter mijn 
persoonlijk verzoek. Dit heeft kenbaar bijgedragen tot de 
verwarring die hopelijk hierbij is opgelost. 
 

Contactbezoeken  
In de maand juni (en juli) zal ik weer proberen om alle 
gemeenteleden van 80+ te bezoeken. Ik noem dit 
contactbezoeken. Het gaat erom dat wij met elkaar in contact 
blijven. U bepaalt de inhoud van deze bezoeken! Ik geef u de 
gelegenheid om zaken aan te dragen. Ik eindig de gesprekken 
meestal met de vraag of ‘er nog iets te bespreken’ is? Op uw 
verzoek kan er ook uit de Bijbel gelezen en/of gebeden 
worden. De bal ligt dus bij u. Indien er weinig te bespreken valt 
zullen deze contactbezoeken niet ‘lang’ zijn. Komen er zaken 
aan de orde die meer tijd vragen, dan maak ik altijd een 
vervolgafspraak. 
 

Tot slot … 
Ik schrijf bovenstaande vlak voor mijn vakantie. De pastorale 
berichten ontbreken daarom grotendeels. Wanneer u dit leest 
is het al bijna Pinksteren. Pinksteren is een telwoord 
(pentacosta). Wij hebben vijftig dagen geteld na Pasen. Deze 
tijd hebben de volgelingen van Jezus nodig gehad om 
vervolgens, aangespoord door de Heilige Geest, de blijde 
boodschap te verkondigen tot in de verste uithoeken van de 
aarde. Het Pinksterfeest is dan ook het feest van de Geest en 
het geboortefeest van de Kerk. Wensen wij elkaar rondom dit 
feest veel ‘Geestdrift’ toe! Vrede en alle Goeds! 

ds. Henry Dorgelo 
 
 

Medeleven 
In verband met de vakantie van ds. Dorgelo wordt dit stukje 
van de rubriek deze keer door mij verzorgd. 
 
 

Geboorte 
Op 23 april werd Jens Joas (roepnaam Jens) Snijder geboren. 
Jens is een zoon van Gerben en Gerjo Snijder-Harmsen en een 
broertje van Sem. We feliciteren de ouders met de geboorte 
van Jens en Sem met zijn broertje. We wensen hen sterkte en 
kracht bij de opvoeding van beide kinderen. Dat ze mogen 
opgroeien tot Gods eer. Op het geboortekaartje stond vermeld: 
‘Adem, liefde en leven, zijn door Hem aan jou gegeven’. 
 

Zieken 
Verder hebben mij uit deze wijk geen berichten bereikt. 

Ds. Hans Tiggelaar 
 

Pastoraal team NoordWest. 
Op de vergadering van woensdag 24 april jl. heeft het team het 
nodige besproken over wat er leeft binnen het geografische 
gebied waar wij ouderling of pastoraal medewerker zijn. 
Hoe moeilijk de gemeenteleden het vinden dat er geen 
wijkdominee of wijkouderling meer is. Daarom is er een folder 
gemaakt die bij bezoek gegeven kan worden aan de 
gemeenteleden. Daarin staat informatie over het pastorale 
team, de dominee en de coördinator. 
Tevens kan de ouderling of pastoraal medewerker zijn of haar 
naam en telefoonnummer op de folder schrijven voor 
eventueel contact bij ziekte en/of overlijden. 
Elke ouderling en pastoraal medewerker kan tijdens de 
vergadering bespreken waar hij of zij tegenaan loopt tijdens 
een bezoek. Vaak zijn het kleine dingen, maar soms ook een 
bezoek wat je bij blijft en dan is het fijn om dit met het team te 
delen. 
Gerrit Vogelzang zal als ouderling op zondag 19 mei afscheid 
nemen in de kerk. Na 12 jaar lief en leed, zowel binnen het 
team als bij de gemeenteleden, gaan we hem en zijn inbreng 
erg missen. Wij hebben geen opvolger voor hem kunnen 
vinden en dat betekent dat ons groepje weer iets kleiner is 
geworden. 
Wie, o wie wil er pastoraal medewerker of ouderling worden? 
Hij of zij kan zich melden bij Wilma Ekkelkamp, coördinator, of  
Jolanda van Beesten, voorzitter. 
Onze volgende vergadering staat gepland op woensdag 3 juli. 
 

23 april Gemeenteavond Vinkenbuurt  
Op dinsdagavond zaten we met 21 personen in het buurthuis 
aan de Koloniedijk voor de jaarlijkse gemeenteavond. 
Na de inleiding van ds. Henry Dorgelo volgde het zakelijke 
gedeelte over de activiteiten die we al dan niet samen met het 
Plaatselijk Belang Vinkenbuurt doen, gaan doen of hebben 
gedaan. 
Tijdens de rondvraag kwam een vraag naar boven over de 
stoelen en hoe die wel of niet moeten staan: aan de zijkanten 
met een pad ertussen of toch in een blok, zodat de voorganger 
de mensen voor zich heeft en niet een leeg stuk. Het 
compromis dat we met z’n allen hebben afgesproken is dat de 
stoelen in een blok blijven staan en dat er een rij stoelen uit 
wordt gehaald voor de nodige ruimte tussen de rijen en in 
geval van een noodsituatie. 
Na een korte pauze met koffie hebben we ons gebogen over 
een aantal vragen hoe wij de toekomst zien van en voor de 
kerk, in het algemeen en natuurlijk voor Vinkenbuurt. 
We zien toekomst voor de kerk, maar we moeten er zelf wel 
wat voor doen, proberen de jeugd weer in de kerk te krijgen. 
Maar hoe houdt je dat vol met steeds minder vrijwilligers. 
Laten we blij zijn met de mensen die komen en proberen 
vandaar uit op te bouwen zodat we gaan groeien. 
De kerk Vinkenbuurt heeft nog zeker toekomst en we hopen 
dat we in 2027 het honderdjarig bestaan kunnen vieren. 
Het was een goede en inspirerende avond, fijn dat er zoveel 
meelevende gemeenteleden zijn die de kerk Vinkenbuurt een 
warm hart toedragen. 
De avond werd beëindigd met een hapje en een drankje. 

Jolanda van Beesten 
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Zuid-Oost 
 

 
Predikant: Ds. J.F. Hoogstede 

  dshoogstede@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: zaterdag vrije dag 
 
Coördinator: Mw. G. van Beesten-Driessen 

  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Jubileum 
Op zaterdag 18 mei zijn Arie en Ada van der Snel 40 jaar 
getrouwd. ‘Waar liefde woont, daar woont God’, staat er onder 
andere (in het Duits) op de kaart. Van harte gefeliciteerd met 
deze zegen van 40 jaar huwelijk en Gods nabijheid gewenst 
voor elke toekomstige dag! 
 

Kennismaking 
De komende maanden richt ik me op kennismaking met zoveel 
mogelijk gemeenteleden in de wijk Zuid-Oost. Hiervoor ga ik 
graag bij u/jou op bezoek. U kunt aan Herman Kortman 
doorgeven of u/je een bezoekje op prijs stelt. Herman Kortman 
is op dinsdag en donderdag van 09.00-12.00 uur aanwezig op 
het Kerkelijk Bureau en is gedurende genoemde momenten 
ook telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0529-451338. 
Ook kunt u zich opgeven door een een email te sturen naar 
kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl. Als u zich aanmeldt, vraag ik u 
uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres te 
vermelden. Vervolgens gaan we kijken op welk tijdstip ik langs 
kan komen. Tegelijkertijd kunt u bij pastorale nood ook contact 
met me opnemen, bijvoorbeeld i.v.m. een ziekenhuisopname. 

Ds. Jos Hoogstede 
 
 
 

Zuid-Oost 
 

 
Predikant: Ds. J. Tiggelaar 

  dstiggelaar@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: via coördinator, maandag vrije dag 
 
Coördinator: Mw. G. van Beesten-Driessen 

  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Vakantie 
Nu de andere predikanten terug zijn is het tijd voor mij om 
even afstand te nemen. De laatste keer dat ik vrij ben geweest 
was in september vorig jaar. binnenkort hopen we te 
vertrekken (waarheen is nog niet bekend, dat is afhankelijk van 
de weersomstandigheden). De camper is meestal gewillig en 
zal ons vermoedelijk wel ergens gaan brengen waar de zon 
schijnt, zodat we even volop kunnen gaan genieten. We hopen 
in de eerste week van juli terug te komen. En zoals u elders 
kunt lezen in dit nummer van Kerkvensters blijf ik nog een 
poosje de Hervormde gemeente van Ommen dienen. Het kan 
dus zijn dat u, ondanks het feit dat ds. Hoogstede er nu is, toch 
nog een telefoontje of een bezoekje van mij krijgt... 

Ds. Hans Tiggelaar. 
 
 
 

Wijk 1 
 

 
Predikant: Ds. K. Jelsma 

  dsjelsma@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten 
 

Scriba: Mw. J. van der Heide-Dijkstra 

  geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl 
 
Bij de speciale ‘Vaderdagdienst’ 16 juni in Witharen 
Het duurt nog even maar als ik terug kom van vakantie is de 
eerste zondagse dienst waarin ik mag voorgaan de dienst van 
16 juni in Witharen. Het is dan vaderdag. Normaal gesproken 
besteed ik amper of geen aandacht aan vader- of moederdag in 
de kerkdienst. Op 16 juni wil ik dat wel doen. Niet zozeer gaat 
het mij om vaderdag op zich, als wel over de verschikkende 
aspecten van vaderschap. Ieder mens heeft een vader (gehad), 
maar ook is het zo dat niet iedere man die vader had willen 
worden ook vader is geworden. Het woord ‘vader’ en ‘Vader’ 
brengen heel verschillende associaties en emoties met zich 
mee. In de dienst is hiervoor ruimte. In de (korte)verkondiging 
gaat het met name over God de Vader. Het is zelfs het eerste 
woord dat de Apostolische Geloofsbelijdenis gebruikt om 
geloofswoorden te vinden voor de omschrijving van God. In 
alle liederen die we zingen zal het woord Vader voorkomen of 
er naar verwijzen. Van Abba Vader tot Papa van Stef Bos.  
In de dienst is volop ruimte voor ervaringsverhalen. Hierbij dan 
ook een oproep aan een ieder die dat wil om (kort) persoonlijk 
iets te vertellen: 
Met ons delen wie je vader, je schoonvader, je pleegvader voor 
 jou was 
Met ons delen hoe het is om vader te zijn. Misschien ben je het  
 afgelopen jaar vader geworden en is deze vaderdag 
 anders dan daarvoor. 
Hoe is het om pleegvader te zijn? Hoe ging dat? 
Misschien is je vader afgelopen jaar gestorven en is deze  
 vaderdag anders dan alle eerdere vaderdagen 
Misschien is je vader al veel langer geleden overleden en wil je  
 iets over vertellen hoe je vader voor jou voortleeft. 
Wellicht is het leuk dat je je vader of je zoon meeneemt naar  
 de kerk en ons (samen) vertelt waarin jullie op elkaar 
 lijken of verschillen, misschien ook qua geloof. 
 
Naast deze persoonlijke verhalen en de gebruikelijke 
elementen van de dienst zoals zingen, uit de bijbel lezen, het 
woord overdenken en de gebeden is er ruimte voor het 
volgende: 
Iedereen kan een foto van zijn vader (ook al leeft die vader niet  
 meer) meenemen in de dienst. In de dienst is er tijd in 
 geruimd om die foto aan degene die naast of vlak bij je 
 zit te laten zien en iets over hem te vertellen. 
Er is een ‘boom’ opgesteld waar je tijdens de dienst blaadjes  

kunt ophangen waarop jij iets moois over je vader 
hebt geschreven. Een herinnering, een eigenschap, 
 misschien iets wat je van hem hebt geleerd of 
 ontvangen en waar je blij mee of dankbaar voor bent 

Er is een kistje waar je een briefje in kunt stoppen waarop je  
 een herinnering aan of met vader kunt schrijven die 
 pijn doet of die andere gevoelens met zich mee brengt 
 dan je zou willen. De briefjes in het kistje worden later 
 (ongelezen) door mij verbrand 
Je kunt tijdens de dienst een gebedsintentie opschrijven of een  
 kaarsje aansteken 
In de dienst nemen we ongeveer 5 minuten tijd, waarin een 
ieder die dit wil één van deze dingen kan doen. 
Als je een bijdrage in welke vorm dan ook wilt leveren aan de 
dienst laat het mij dan even weten. Dit geldt ook voor het 
doorgeven van andere suggesties rond dit thema. 
 

Dank 
Ook vanaf deze plaats een woord van dank aan collega Sonja 
van Kooten-Tönjes. Op 28 april ging zij voor het laatst 
(behoudens bijzondere omstandigheden) voor in de kerk aan 
de Bouwstraat. Een dienst met veel mooie en persoonlijke 
elementen.  
Op 1e Pinksterdag eenzelfde laatste keer, maar dan de laatste 
keer dat ze in onze gemeente voorgaat en wel in Witharen. 
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Dank voor de warme en inspirerende preken gedurende vele 
jaren! Fijn dat je deel uitmaakt van deze gemeente en nog als 
contactpersoon actief blijft. En blijf vooral genieten van het 
vele goede! 
 

Huwelijk 
Op 25 mei hopen Daan Jansen en Esther van der Linde elkaar 
het ja-woord te geven en een zegen te vragen in een 
trouwdienst in de Reestkerk, Oud Avereest 5 in Balkbrug om 
13.30 uur. ‘Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad’ 
(1 Joh. 4: 19), staat er op de kaart. Voorganger in de dienst is 
collega ds. Egbert van Beesten. We feliciteren Esther en Daan 
van harte met deze keuze voor elkaar en wensen het 
bruidspaar een hele mooie dag en Gods onmisbare zegen op 
hun verdere gezamenlijke levensweg! 
 

Huwelijksjubileum 
Op 5 juni is het 60 jaar geleden dat Jan en Betsy Vijn-Zagers 
elkaar het ja-woord gaven. Een jubileum om in dankbaarheid te 
vieren juist ook vanwege de ernstige ziekte van Jan. Een 
jubileum ook met een schaduw. Eind vorig jaar moesten ze 
plotseling en met veel verdriet afscheid nemen van hun zoon 
Theo. Ondanks dit toch een felicitatie, vanwege het vele goede 
in die 60 jaar van verbondenheid in lief en leed. De 
verbondenheid van de liefde voor elkaar en de verbindende 
liefde van God, die mee ging op hun gezamenlijke levensweg. 
We bidden hen Gods blijvende zegen toe in ziekte en 
gezondheid, in vreugde en verdriet. 
 

Repair Café starten 
Elders in deze Kerkvensters vindt u een artikel over het (her) 
starten van een Repair Café in De Kern na de zomer. Speciale 
aandacht ook voor de oproep aan vrijwilligers. 
 

Vakantie 
Tijdens mijn vakantie nemen de collega’s Gera Mateman en 
Wim den Braber in dringende gevallen voor mij waar.  

Ds. Kest Jelsma 
 
 
 

Wijk 2 waarneming 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 

  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 
Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel 

  geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
 
Tijdens mijn afwezigheid vervangt Gera Mateman mij. 

Ds. Wim den Braber 
 
 
 

Pastoraal werker 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 

  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 

Cluster zorgcentra en aanleunwoningen 
Gerri Horsman-Slot die jarenlang contactpersoon is geweest 
voor ’t Vlierhuis, stopte daar per 5 mei mee. Haar taak wordt 
overgenomen door Gerda van Es. 
We danken ook via deze weg Gerri hartelijk voor haar inzet en 
betrokkenheid op de gemeenteleden die in de afgelopen jaren 
in ‘t Vlierhuis zijn gaan wonen of hebben gewoond. Op het 
clusterberaad van 23 mei gaan we officieel afscheid van haar 
nemen als contactpersoon voor ‘t Vlierhuis. 

Ds. Wim den Braber 

 
 

PaKaN! 
pakan@pkn-ommen.nl 

 
Activiteiten  

Datum + tijdstip Wat Waar 

Elke 
zondagochtend 

Kindernevendienst  
en kinderoppas 

Meerdere kerken 

Vrijdag 24 mei 
18.30-19.15 uur 

Kinderkoor  
‘Een vrolijk geluid’  
 

De Kern, 
bovenverdieping 

Zondag 26 mei 
11.00-12.30 uur 

AtEleven (alle 
leeftijden, in het 
bijzonder ouders 
met tieners) (kerk 
maar dan anders) 

Pand25 
(Brugstraat 25) 

 
22 juni Save the date: ‘Ontmoeting en strijd’ 

Kom je ook naar de interkerkelijke jeugdactiviteit ‘Ontmoeting 
en strijd’ op zaterdag 22 juni a.s.?  
We beginnen om 17.00 uur met eten, daarna gaan we leuke 
activiteiten doen rondom het thema ‘Ontmoeting en strijd’.  
Deze avond organiseren we (PaKaN! en Evangelische 
gemeente) voor de bovenbouw van de basisschool (± 8 - 12 
jaar) en voor de tieners van 12 - 18 jaar van PKN Ommen, 
Evangelische gemeente en NGK. 
Voor de bovenbouw van de basisschool (± 8 - 12 jaar) sluiten 
we rond 20.00 uur af en voor de tieners rond 22.00 uur. Voor 
de jeugd van 8 - 12 jaar vragen we per kind/groepje kinderen 
om één of meer begeleider(s) mee te nemen. 
Lijkt het jou leuk om mee te doen, geef je dan snel op! Dit kan 
door het aanmeldformulier in te vullen of door een  te 
sturen naar pakan@pkn-ommen.nl met daarin je naam en je 
leeftijd. Ook kun je via de mail je vragen stellen.  
Als je een mail stuurt naar pakan@pkn-ommen.nl krijg je 
vervolgens de vraag om het aanmeldformulier in te vullen. Na 
aanmelding krijg je een flyer met uitgebreide informatie. 
We zien je graag! 
Graag aanmelden voor 11 juni a.s.. 
Als u/jij wilt helpen op deze avond, meld dit dan ook via de  
 of via het aanmeldformulier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaatselijk kerknieuws 
 

 
Overige adressen 

Oldenhaghen 
 H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen 
Saxenburg Medisch Centrum 
 J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg 
Isala Kliniek 
 Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle 
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Bloemengroet 
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten 
naar: 
 
Hervormde gemeente 
05-05 Mw. J. Dankelman-Miskotte 
 Mw. J. Timmer-Fokkert 
12-05 Familie Vreeman 
 Mw. J. Vosjan-Ekkelkamp 
 
Vinkenbuurt 
05-05 Mw. A. Brinkman  
12-05 Dhr. en mw.Veldman 
 
Gereformeerde kerk 
31-03 Dhr. G. Landeweerd 
31-03 Mw. A. Pierik-de Boer 
07-04 Mw. M. van Maanen-Kleinlugtenbeld 
14-04 Dhr. en mw. Warner-Beekhuis 
21-04 Dhr. G. van Harten 
28-04 Mw. H. Slotman-van Elburg 
05-05 Mw. S. van Kooten-Tönjes 
05-05 Mw. G. Horsman-Slot 
 
Witharen 
28-05 Dhr. J. Postma 
 H. van Duren  
05-05 Dhr. en mw. Kroese 
 

Gezamenlijke berichten 
 
Repair Café in wording in Ommen 

Bijna iedereen kent wel de ervaring dat een apparaat dat óf 
dierbaar óf op het mankement na nog goed is, een defect 
vertoont. In de winkel krijg je dan zoiets te horen als: Het 
kapotte onderdeel kost € 2,00, maar het arbeidsloon leidt er 
toe dat je € 65,00 moet betalen, terwijl een nieuw apparaat 
ongeveer net zoveel kost. De keuze is dan gauw gemaakt. 
Jammer in het kader van duurzaamheid. Jammer voor mensen 
met een smalle portemonnee. Het Repair Café is een reactie op 
deze ervaringen. In bijna elke grotere plaats vind je 
tegenwoordig een Repair Café (waaronder in Dalfsen en in 
Hardenberg). Ommen hád een Repair Café dat was gehuisvest 
in de Kringloopwinkel van Noggus en Noggus. Vanwege een 
gebrek aan vrijwilligers kwam hier een einde aan. Bijzonder 
jammer want het Repair Café wordt vanwege hoge 
(arbeids)kosten en een toenemende aandacht voor 
duurzaamheid steeds belangrijker. 
Genoeg redenen om een poging te doen het Repair Café 
Ommen nieuw leven in te blazen. Het betreft hier een initiatief 
vanuit onze PKN kerk en als je het ergens onder wilt brengen 
valt het onder de kerkelijke werkgroep Kerk en Klimaat. We 
streven de volgende doelen na: 
1. Het bevorderen van duurzaamheid  
2. Het tegemoet komen aan mensen met een smalle 
portemonnee 
3. Een gezellig ontmoetingsgebeuren dat de onderlinge 
verbondenheid bevordert zowel tussen de vrijwilligers 
onderling als ook de gemeenteleden (en anderen) die de weg 
naar het Repair Café weten te vinden. We proberen de defecte 
apparaten ter plekke te repareren waarbij degene die het heeft 
ingebracht meekijkt en -denkt. Leerzaam en gezellig! 
4. Als Kerk dienstbaar zijn aan de samenleving. We bieden de 
ruimte, de vrijwilligers en een optie voor een sociale 
ontmoeting. Een dienst aan mensen én milieu. 
We hebben besloten kleinschalig te beginnen door het Repair 
Café in eerste instantie te starten voor de eigen 
gemeenteleden. We zoeken dus nog geen contact met de 
Stentor of Vechtdal TV. We noemen ons voorlopig dan ook 
Repair Café in wording. Eerst maar eens kijken hoe het loopt! 
Het zou jammer zijn als we vanwege een grote toeloop heel 

vaak nee moeten verkopen. Voor de duidelijkheid: in die 
aanloopfase is iedereen welkom, van binnen en buiten de kerk! 
Maar we maken geen grootschalige reclame. 
Komende herfst hopen we van start te gaan. Binnenkort 
bepalen we de datum. In principe is De Kern (de Ontmoetings-
ruimte) één zaterdagochtend per maand hiervoor geopend. 
Iedereen is dan welkom voor een kleine reparatie, een kop 
koffie, een praatje en samen met de vrijwilliger de reparatie te 
verrichten. In eerste instantie natuurlijk door de vrijwilliger, 
maar voor degene die het heeft in gebracht, kan het een 
leerzame ervaring zijn. 
Kosten (koffie en reparatie) zijn er niet aan verbonden, behalve 
dan de kosten van het eventueel te vervangen onderdeel. 
Uiteraard staat er wel een giftenpot! 
We hebben besloten ons aan te melden bij Repair Café 
International. Deze ondersteunt wereldwijd de plaatselijke 
groepen onder die naam. Via de volgende link is er veel 
informatie te vinden. Wij houden ons in principe aan de 
richtlijnen van RCI. Ook bijvoorbeeld ten aanzien van het niet 
concurrerend willen zijn met hen die hun brood verdienen met 
reparaties. https://www.repaircafe.org/meedoen/starten/ 
 
Voordelen RCI: 
Een eigen pagina op hun website 
Een duidelijk begrip want overal zijn  Repair Cafés 
Allerlei materiaal kunnen wij bij hen betrekken: van badges  
voor de vrijwilligers tot posters, persberichten, gebruik logo, 
handleidingen etc. 
Ook van belang is dat we daardoor een inbegrepen  
aansprakelijkheidsverzekering hebben. 
Velen van ons zijn bekend met het NCRV/KRO programma 
‘Petrus in het land’. Onlangs was er een uitzending vanuit de 
PKN Doorn. Wie een beetje een beeld wil krijgen van wat wij 
beogen kan deze uitzending nog bekijken: 
https://kro-ncrv.nl/persberichten/petrus-in-het-land-doorn-
tegen-beter-weten-in (item is ongeveer na 13 minuten en 
duurt 5 minuten) 
Het zal duidelijk zijn dat we in een verkennende fase zitten en 
dat niet alles concreet is ingevuld op dit moment. We zullen na 
de ‘in wording’-fase misschien een aantal dingen bijstellen. 
Wat blijft is dat we de hiervoor geformuleerde beoogde doelen 
nastreven. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 
Wij zelf zijn zeer enthousiast en zijn er van overtuigd dat het 
Repair Café juist in deze tijd in een grote behoefte voorziet. 
 
Tot slot. Het zal duidelijk zijn: een Repair Café staat of valt met 
het hebben van vrijwilligers. Wij willen onszelf niet overvragen 
en zeker ook de vrijwilligers niet. Het kan niet anders dan dat 
als je je herkent in wat hieronder staat dat je dan met plezier 
vrijwilliger wordt bij het Repair Café Ommen (in wording): 
Je hebt een bepaalde handigheid in het verrichten van kleine  
reparaties aan elektrische apparaten of je bent handig met 
naald en draad of de naaimachine. Dit is algemeen, maar we 
willen ook graag mensen die een  kleine reparatie aan een 
fiets, een meubelstuk of een klok kunnen verrichten. In alle 
gevallen reparaties conform de doelstellingen van het Repair 
Café. 
Je vindt het fijn om iemand te helpen met de talenten jou  
gegeven 
Je geniet van een stuk gezelligheid en onderlinge 
verbondenheid. 
Misschien ben je niet iemand die ambtsdrager of  
contactpersoon wil worden omdat dat niet bij je past maar je 
vindt het wel fijn een stukje kerkenwerk met je handen te doen 
Je helpt mee om de Kerk op een positieve manier te  
presenteren, Kerk naar buiten gericht, dienstbaar aan de 
samenleving. 
We zoeken dus zowel mensen die maandelijks een paar uur op 
een zaterdagochtend in De Kern als vrijwilliger in het Repair 
Café willen werken als naar mensen die als ‘achterwacht’ willen 
fungeren door dan wel af en toe aanwezig willen zijn, dan wel 
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op afroep aanwezig zijn als er óf veel óf specifieke reparaties te 
verrichten zijn. 
Nogmaals: wij hebben er bijzonder veel zin in! We hopen: jij 
ook! Je kunt je opgeven of nadere informatie vragen bij ons, 
Rien Robijn, Thijmen Toom of Kest Jelsma 
 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
Kerkenraad  

Als gemeente zijn we blij en dankbaar dat we de nieuwe 
predikant ds. Jos Hoogstede in ons midden hebben mogen 
verwelkomen. Naast het pastoraat zal hij zich de komende 
maanden vooral richten op het kennismaken met 
gemeenteleden. In zijn bijdrage in dit nummer van 
Kerkvensters leest u daar meer over.  
Nu ds. Jos Hoogstede zijn werkzaamheden is begonnen, dient 
zich de vraag aan hoe we de positie van ds. Hans Tiggelaar 
binnen onze gemeente zien. Samen met ds. Henry Dorgelo en 
de pastorale teams heeft hij de achter ons liggende jaren het 
pastoraat binnen de gemeente mede vorm gegeven. We zijn 
heel erg blij en dankbaar dat ds. Tiggelaar ons hierin heeft 
willen ondersteunen. De kerkenraad is van mening dat het 
goed is om in elk geval tot medio september 2024 gebruik te 
blijven maken van zijn diensten. Hij zal de komende maanden 
ds. Jos Hoogstede ondersteunen. Medio september 2024 zal 
zijn positie opnieuw binnen onze gemeente worden besproken. 

Marinus Dunnewind, voorzitter  
 
22 mei Uitnodiging high tea in Pand25  

Het jaarthema van de kerk is ‘Ga mee’. Vanuit dat thema 
organiseren de pastorale teams Zuid-Oost en Noord-West weer 
een gezellige high tea. Er is gelegenheid elkaar te ontmoeten 
onder het genot van koffie en thee met allerlei lekkernijen door 
de teams zelf gemaakt. Dit doen we op woensdagmiddag  
22 mei van 15.00 uur tot 16.45 uur in Pand25. Deze 
ontmoeting is voor alle gemeenteleden en zoals het thema 
aangeeft, neem rustig iemand mee.  
U kunt zich telefonisch opgeven bij Dineke van Beesten, 
Jolanda van Beesten, Wilma Ekkelkamp en bij Ada van der Snel. 
We hopen op een gezellige en waardevolle middag. 

Pastorale teams  
 
Oud ijzercontainer 

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij  
Gerrit van Keulen of bij het Hervormd Centrum, Pr. 
Julianastraat 8. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de 
Hervormde gemeente Ommen. 
 
Collecten 
28-04  Kerk Diaconie Kerk. geb. 

Ommen €  189,40 € 191,95 € 136,40 
Vinkenbuurt  47,20  47,90 
Kerk Vinkenbuurt 48,40  
 
05-05  Kerk Diaconie Kerk. geb. 

Ommen €  133,90 € 207,97 €  96,50 
Vinkenbuurt 23,80 29,60 
Kerk Vinkenbuurt 23,80 
 
Giften 
Voor de kerk 
€ 20,00 via ds. H. Tiggelaar 
 
Voor de zending 
Zendingsbussen Ommen € 1.296,09 (jan. t/m april 2024) 
 
Voor de bloemen  
€ 15,00 via mw. J. Meijerink 

Voor de bloemen Vinkenbuurt 
€ 5,00 via mw. H. Reurink-Seinen 

Hartelijk dank 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 

 

Van de diaconie 

Op dinsdag 7 mei was er een Ouderendag in De Kern. Een dag 
vol ontmoeting, contacten, kennis testen, muziek beluisteren 
en heerlijk eten en drinken, verzorgd door het personeel van 
De Kern en vele lieve, betrokken vrijwilligers.  
Om 10.00 uur was de zaal gevuld met om en nabij 100 ouderen 
van 70 jaar en ouder. Met een kopje koffie of thee met een 
verrukkelijke koek werd de dag begonnen. De zaal gonsde van 
de gesprekken. De morgen werd verder verzorgd door ds. Kest 
Jelsma en zijn pub-quiz-team. Per tafel werd een team 
gevormd die vragen kregen voorgeschoteld over onderwerpen 
als Ommen, Religie en Muziek. ‘Hoeveel jaren zou Methusalem 
AOW hebben ontvangen, als hij in onze tijd had geleefd’, was 
één zo’n vraag. Er werd druk overlegd, ‘sssst’ gesist en de 
goede antwoorden werden geteld. De winnaars kregen een 
Merci-chocoladeplak en daarna was het tijd om de lunch te 
gebruiken. Heerlijke soep, een kroket, verschillende soorten 
brood en beleg, melk en karnemelk. Even een moment van 
bijkomen, daarna kwam Aalt Westerman voor ons zingen. Hij is 
een Nederlandse streektaalzanger die aansprekende liedjes ten 
gehore bracht.  Als afsluiting van de dag was er heerlijke 
maaltijd van nasi en bami en als toetje ijs, pudding en 
slagroom. Organisatoren, bezoekers en het Kern-team kunnen 
in dankbaarheid terug zien op een zeer geslaagde dag.  

Gera Mateman, voorzitter diaconie 
 
Collecten 
Collecten via bank € 165,00 
Giften  € 461,85 
Doelen € 92,50 
 
03-03 Diaconie Kerk ZWO 

Ommen € 466,65 € 436,45 € 201,20 
Witharen 53,80 39,60 
Noaberkerk  72,70 
 
 
10-03 Diaconie Kerk ZWO 

Ommen € 507,22 € 341,17 € 277,25 
Witharen 17,25 24,20 
Noaberkerk  62,70 
 
13-03 Diaconie Kerk ZWO 

Ommen € 18,50 € 13,05 22,70 
Witharen 40,20 66,30 
Noaberkerk  20,50 
 
17-03 Diaconie Kerk ZWO 

Ommen € 343,70 € 275,27 € 269,05 
Witharen 43,40 39,55 
Noaberkerk  99,00 
 
24-03 Diaconie Kerk ZWO 

Ommen € 508,10 € 349,70 € 293,10 
Witharen 29,60 20,00 
Noaberkerk  69,20 
Avonddienst  573,90 
 
29-03 Diaconie Kerk 

Witharen € 14,20 € 11,80 
Noaberkerk  16,90 
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31-03 Diaconie Kerk ZWO 

Ommen € 514,26 € 365,95 € 335,90 
Witharen 54,55 33,00 
Noaberkerk  61,10 
 
Giften 
Voor de Kerk 
€ 40,00 via een contactpersoon 
 
Voor de bloemen 
€ 10,00 ontvangen van de Noaberkerk via een diaken 

Hartelijk dank 
 
 
 

Vorming 
 

 
25 mei Wandelen Lazama 

De wandelgroep Lazama gaat weer wandelen op deze 
zaterdagmorgen! We verzamelen om 08.30 uur op de 
parkeerplaats bij de Voormars/Markt. Zoals gewoonlijk wordt 
er ongeveer 10 km op een rustig tempo gewandeld (met 
halverwege een korte rustpauze) en aan het eind zoeken we 
misschien wel een gezellig terrasje op! Iedereen is van harte 
welkom! Heb je nog niet eerder met ons gewandeld, heb je 
eventueel belangstelling of vragen, of heb je nog suggesties 
voor wandelroutes: meld je aan of informeer bij Herman Tip. 
 
 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 

 
Vakantieweek Nieuw Hydepark Doorn 
In april mochten wij weer een week op vakantie naar het 
Nieuwe Hydepark in Doorn. Ook dit jaar zijn er weer veel 
Ommenaren (gasten) mee geweest. De activiteitencommissie 
had dit jaar als thema ‘Hollandse week’. De vrijwilligers waren 
dan vaak verkleed in rood-wit-blauw. Het weekprogramma 
werd hierop aangepast. Op maandagmiddag kwamen 3 dames 
van de diaconie bij ons op bezoek, dat vonden wij heel gezellig. 
Ondanks het slechte weer, hebben we samen een goede en 
gezellige week gehad. 

Vrijwilligers Hydepark 
 
Over Geld en Goed 

24 april was er een lezing van 
Alain Verheij in Dalfsen aan 
de hand van zijn boek Geld 
en Goed. Er waren ongeveer 60-70 aanwezigen. Uit onze 
Gereformeerde kerk waren er zo’n 10 personen gekomen. We 
werden hartelijk ontvangen in Dalfsen. Hieronder leest u een 
impressie van de avond.  
Voor de pauze vertelde Verheij wat hem had gemotiveerd om 
het boek te schrijven. Daarnaast sprak hij over concrete 
thema’s gebaseerd op Geld en Goed. Hij liet zien dat Mozes en 
Jezus een heel andere kijk op de economie hadden dan wij op 
dit moment. Die ideeën waren zo gek nog niet. Hij 
verduidelijkte dat met concrete bijbelverhalen, zoals de 
parabel van de wijngaardenier die op een dag een aantal keer 
naar de markt gaat om telkens weer arbeiders bij te huren. 
Sommigen werken daardoor de hele dag en anderen maar een 
enkel uur. Hij keert ze aan het eind van de dag allemaal 
hetzelfde loon uit. Daar beklagen de sterkste arbeiders, die de 
hele dag hebben gewerkt, zich over. Wij hebben in deze tijd de 
neiging het intuïtief met ze eens te zijn. Maar hebben we 
daarmee wel genoeg oog voor de zwakkeren (de arbeiders die 
aan het eind van de dag nog op de markt staan omdat niemand 

ze wil hebben) die ook elke dag hun best doen? Is het 
rechtvaardig dat de sterksten die het hardst werken veel meer 
verdienen of is het goed dat de zwakkeren die met veel pijn en 
moeite de dag doorkomen hetzelfde bedrag krijgen? In onze 
huidige maatschappij kiezen we nadrukkelijk voor het eerste. 
Maar is dat wel barmhartig en rechtvaardig? Jezus houdt ons 
iets anders voor. Op deze manier besprak Verheij een aantal 
economische en duurzaamheidsvraagstukken.  
Na de pauze werd het meer een gesprek met de zaal. We 
hebben het bijvoorbeeld uitgebreid gehad over de vraag of je 
kerk en politiek in de geloofsgemeenschap moet scheiden. 
Verheij is duidelijk van mening dat het onmogelijk is christen te 
zijn zonder dat dat politieke consequenties heeft. Het gaat 
immers als christen altijd over hoe we in een samenleving met 
elkaar leven en dat wordt bepaald door inhoudelijke politieke 
keuzes die we maken. Er bestaat niet zoiets als een waardevrije 
economische wetenschap. Alles is doordrongen van politieke 
opvattingen en daarom moet je het ook juist bespreken in de 
geloofsgemeenschap. Maar, zegt hij ook, je moet niet in een 
activisme verzanden waardoor je van project naar project rent 
en niet meer toekomt aan nadenken, aan de spirituele kant van 
het geloof, aan een verstilling en luisteren naar wat God nu 
echt met je wil. Wachten en luisteren. Het verbaasde niemand 
dat hij het belang van de rustdag onderstreepte.  
Het was een avond die inspireerde. Het zet aan tot denken. 
Alain Verheij is een theoloog en voorganger die met een geheel 
eigen stijl moeilijke zaken met een kwinkslag bespreekt en je 
met een boodschap naar huis stuurt. We zijn de kunst van het 
leven van genoeg als mensen, als christen en als samenleving 
verleerd. Daar maken we onszelf ongelukkig mee. We 
plunderen daarnaast ook nog eens de schepping leeg met onze 
‘altijd meer’ filosofie.  

Werkgroep kerk en Klimaat.  
 
 
 

Gebedspunten 
 

 
Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor 
te bidden of te danken.  
We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in 
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag 
en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er 
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en 
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 
Bidt en dankt u ook mee? 
 
Gebedspunten   

Laten we God danken dat we met Pinksteren de 
uitstorting van Zijn Heilige Geest mogen vieren, die 
kracht, rust, troost, hoop en nog zoveel meer geeft 
aan een ieder die gelooft.  
Laten we bidden dat we iedere dag opnieuw vervuld 
mogen worden met de Heilige Geest en dat Gods 
kracht in ons leven zichtbaar mag zijn. 
Laten we bidden dat we jongeren zullen helpen te 
groeien in geloof, hoop en liefde door ze te 
bemoedigen, naar ze te luisteren, voor ze te bidden en 
er voor hen te zijn.   
Laten we God danken voor het werk dat PaKaN! doet 
voor de jongeren in onze gemeente en daarbij vragen 
om Gods zegen en leiding bij alle activiteiten die 
worden georganiseerd. 
Laten we bidden voor alle zieken. Dat ze mogen 
herstellen en dat ze Gods kracht, rust en nabijheid 
mogen ervaren in het hele ziekteproces. 
Laten we God danken voor alle kinderen die zijn 
geboren in de gemeente en bidden om Zijn zegen voor 
hen.  
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Laten we bidden om Gods bescherming voor geheime 
gelovigen in landen waar christenen worden vervolgd. 
Dat ze toch kansen krijgen om samen hun geloof te 
delen. 

 
Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de 
gemeente? Geef dit dan door op het volgende  
 gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over 
de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen 
naar dit mailadres. 
 
 

Kerkelijke adressen etc. 
 

 
Inleveren kopij kerkblad 
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 31 mei.  
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 21 mei voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via E-mail: 
(Eind-)Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
  ℡ 463928 
   kerkvensters@pkn-ommen.nl 
  of in de brievenbus bij de ingang van De Kern 
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden 
ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte. 
De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij 
in te korten. 
Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte 
 
Coördinatie bezorging 

Mw. H.H. Schippers-Voortman ℡ 452593 
Mw. H. Jaspers-van Duren  
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 – 20.00 uur  
 
Website 

PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl 
   info@pkn-ommen.nl 
 

Hervormde gemeente 
 
Kerkenraad 

Praeses: Dhr. M. Dunnewind  
Scriba: Mw. G. Westerhof  
  herv-scriba@pkn-ommen.nl 
 
Hervormde Diaconie 

Commissie bijstand  
 commissiebijstand@pkn-ommen.nl 
 herv-diaconie@pkn-ommen.nl 
 

Kerkelijk bureau 

Adres: Kerkstraat 5 7731 CX  Ommen ℡ 451338 
 Dhr. H. Kortman 
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur 
  kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 

Koster: Dhr. R. Haveman  
  herv-kerk@pkn-ommen.nl 
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman  
  herv-kerk2@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Vinkenbuurt 

Koster: Mw. A.M.H. Kamphuis-Andeweg   
 Mw. B. Bijl-Goor  
  vinkenbuurt@pkn-ommen.nl 
 
Interkerkelijk Missionair Punt Pand25 

Adres: Brugstraat 25, 7731 CT Ommen 
Openingstijden: 
Woensdag  13.30-15.30 uur  

Zaterdag  13.30-15.30 uur 
Reserveren: herv-reserveren@pkn-ommen.nl 
 

Gereformeerde kerk 
 
Kerkenraad 

Praeses: Dhr. G. Warner  
1ste Scriba: Mw. H. de Lange–Schoppink 
  geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl 
 
Kerkelijk bureau 

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau: 
- Via koster/beheerder/medewerkers:  
 persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag  
 en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang  
 van De Kern 
-  ledenadministratie@pkn-ommen.nl 
 

Kerkgebouw Ommen 

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ℡ 451206 
Beheerder: Dhr. H.J. Jansen 
  dekern@pkn-ommen.nl 
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern: 
Ma-di-do: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Dinsdag: Koffie-inloop 09.30-11.00 uur 
Woensdag: 09.00-12.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Donderdag: Kernactief 14.00-16.00 uur 
Zaterdag: 09.30-11.00 uur 
 
Kerkdiensten Witharen 

Adres: Balkerweg 56, 7738 CP Witharen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


